Tweedaagse naar de kust en terug

Het weekend van 7-8 juli trokken we met ‘De Rekkers’ en ‘De Velobellen’ naar Bredune.
Aan iedereen die mee was bedankt voor de leuke ambiance!!!

Dit alles was niet mogelijk zonder een goede organisatie. Daarom willen we de mensen die
dit allemaal tot stand brachten nog eens bedanken.

Eerst onze routeplanners die ons een aangename tocht bezorgden.
Routeplanners ‘De Velobellen’:

e Kurt Vandecasteele
e Ronny Devos
e Gerda Segers
e Filip Van Driessche

Routeplanners ‘De Rekkers’:

e Stefaan Bourgeois
e Noél Coreille

Op onze tocht werden we voorzien van eten en drinken. Zelfs op zondagavond bij onze
terugkomst werden we verwend door het lekkere eten. Daarom hartelijk bedankt aan.

e Raf Demeestere & Gerda Windels
e Jozef Christiaens & Christine Desmet
e Kurt Vandecasteele

Ons verblijf in Campanille werd geregeld door:

e Johan Debode
e Stefaan Bourgeois
e Raf Demeestere

Zeker niet te vergeten de personen die ons hun camionette ter beschikking stelden om ons
te volgen, ons te voorzien van eten en drinken en om alle lekke banden vlug op te lossen, ...

e Dubrunfaut Ann
e Coussement Etienne

\

Aan iedereen hartelijk bedankt voor de prachtige tweedaagse!!!



